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Colofon                             Scheepje Pasen 2023 

Het Scheepje is een uitgave van de Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, Egmond aan 

Zee, Eindredactie: Pastoor Joke Kolkman 

Redactie e-mail: Joke.Kolkman@okkn.nl 

Omslagontwerp: Angelique Verheij - Studio Koester Booster 

Verspreiding 

Het papieren Scheepje wordt door vrijwilligers verspreid in de Egmonden, op basis van 

de ledenlijst, aangevuld met anderszins geïnteresseerde lezers. En er is ook een  lijst 

met niet-lezers. Wijzigingen graag doorgeven per mail aan pastoor@egmond.okkn.nl 

Het Scheepje staat ook op de website egmond.okkn.nl onder de nieuwsberichten. 

Kosten 

Het Scheepje is gratis. Maar kost natuurlijk wel geld! Uw bijdrage is welkom op 

NL32RABO0315 7032 45 onder vermelding van ‘Scheepje’.  

Kerk 

Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, 

Voorstraat 110 (pastorie), 112 (kerk), 1931 AN Egmond aan Zee 

Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45 

Verenigingsgebouw Egmond 

Julianastraat 5, 1931 CA  Egmond aan Zee; 

Tel: 072 – 506 4141 of 06 – 39 49 48 16 

Auto vriendendienst 

Hier volgen de telefoonnummers: 

Jos v/d Pol     06 53258873  

Kees/Trees Visser.   072  5063712 

Henk Bosman    06  24535018            

  

mailto:Joke.Kolkman@okkn.nl
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Overzicht namen en adressen 
Pastoor Joke Kolkman, Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee. 

telefoon: 072-5061206    -- email: joke.kolkman@okkn.nl 

Website parochie www. egmond.oudkatholiek.nl 

Website landelijk www.oudkatholiek.nl 

Lectoren 

Zr Teresa Takken, SFCC   tel: 072-5067727 

Mw Trees Visser- Groot   tel: 072-5063712 

Kerkbestuursleden 

Mw Kirsten Buenen, Eisenhowerstraat 74 A, Egmond aan Zee, secretaris 

tel: 06-26810847    -- email: speedmintje2009@live.nl 

Maarten Groen, Emmastraat 29, Egmond aan Zee, penningmeester 

tel 072-5065313     -- email: mmgroen@hotmail.nl 

Eva Wijker- den Nijs, Emmastraat 6, 1931 CT Egmond aan Zee 

Tel: 06-48182689 – email: evawijker@gmail.com 

Anneke Visser- Groot, Churchillaan 8, 1931 WE Egmond aan Zee  

Tel: 06-41212242 – email: nicoenanneke@gmail.com 

Kosters 

Mw Tanja ter Beek- Verver  tel: 072-8889355 

Mw Annie Slof   tel: 072-5062217 

Verenigingsgebouw Egmond en Opbaarruimte ’t Oisie 

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee. 

website www.verenigingsgebouwegmond.nl 

email  info@verenigingsgebouw.nl 

telefoon 072-5064141 en 06-39494816 

Bankrekeningnummers 

Kerkbestuur    NL32RABO0315703245 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Kerkbestuur    NL65INGB0000541759 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Verenigingsgebouw Egmond NL09RABO0358513057 

t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond 

mailto:joke.kolkman@okkn.nl
http://www.oudkatholiek.nl/
mailto:speedmintje2009@live.nl
mailto:mmgroen@hotmail.nl
mailto:evawijker@gmail.com
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Overweging Scheepje Pasen 2023 
Begin maart was ik bij de vrouwenvereniging Ste 

Agnes om iets over mezelf te vertellen en ook om 

na de pauze het programma te verzorgen. Ik heb 

de aanwezige dames meegenomen naar 

Wahlwiller, een klein dorpje in het uiterste zuiden 

van Limburg. In dat kleine dorp staat een kerk 

zoals je die in veel kleine Limburgse dorpen ziet. 

Van buiten is niet opvallend.  

Maar het verandert als je binnenkomt: de hele kerk is beschilderd in 

sprookjesachtige kleuren geel- groen met bijzondere figuren. Mensfiguren, 

een enkele hond, veel bomen ook.  

Aan de muur hangen schilderijen en als je goed kijkt, herken je hierin de 

zogenaamde kruiswegstaties. Schilderijen van de lijdensweg die Jezus is 

gegaan. De schilder is Aad de Haas, een Rotterdamse schilder die tijdens de 

oorlog ondergedoken was in Limburg en als dank voor zijn bescherming 

deze kerk zo prachtig heeft ingekleurd. Op internet is veel te vinden over 

deze schilder en zijn omstreden werk in deze kerk.  

Op die avond heb ik 

een paar staties laten 

zien met de betekenis 

die de Haas aan het 

lijden van Christus 

heeft gegeven. Ik wil ze 

nu ook graag met u 

delen.  

 

Het begint met het 

verraad: een kleine 

gestalte met getuite lippen, Judas, tegenover een grote gestalte Jezus 

Christus. De Haas schildert vaak “de slechterik” veel kleiner dan Jezus 

Christus. In de verhouding geeft hij dus aan wie figuurlijk de grootste  is.  

De schilder heeft dit verraad toegevoegd aan de serie van 14 bekende 

staties. Als je in de oorlog moet onderduiken, is verraad een reële dreiging, 



7 
 

vandaar zijn keuze om daarmee te beginnen. 

Op een volgende afbeelding helpt Simon van Cyrene Jezus om Zijn kruis te 

dragen. Dit is een daad van liefde en de beide mannen worden dan ook 

even groot afgebeeld.  

Indrukwekkend vind ik de statie waarop Jezus staat afgebeeld aan het kruis. 

Jezus is er erg lang, Hij verbindt juist op dat moment hemel en aarde. Dat is 

toch bijzonder: op het moment van Zijn sterven is Hij meer dan ooit 

verbonden met de mensen én met Zijn Vader in de hemel. Ook zijn lange 

armen vallen dan op: met die lange armen kan Hij vanaf het kruis alle 

mensen omhelzen in liefde.  

Wij weten uit het evangelie dat Jezus is begraven in een graf, uitgehouwen 

in een rots met een steen ervoor. De Haas kiest voor een afbeelding waarin 

Jezus bijna wiegend in een doek, aan de aarde wordt toevertrouwd. Wij 

zien voor ons gebeuren wat Jezus zelf heeft gezegd: als de graankorrel niet 

in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar als zij sterft, brengt zij 

veel vruchten voort.  

En dan tenslotte de laatste statie, ook een toegevoegde statie, de 

opstanding. We zien Jezus bijna zwevend boven de aarde terwijl de 

wachters als voor dood, naast het graf liggen.  

Voor de Haas was dit een 

teken van hoop: de dood zal 

eens overwonnen zijn door 

Jezus’ leven.  

Wij mogen dit jaar ook weer 

Pasen vieren: laat Jezus’ 

opstanding het fundament 

moge zijn voor onze hoop 

voor de toekomst. Opstaan 

is mogelijk.  

Een nieuw begin is mogelijk. 

Licht in de duisternis is mogelijk in Christus Jezus. Moge dat geloof ons 

dragen, ook al zijn soms de dagen donker en is het moeilijk om overeind te 

blijven.  

pastoor Joke Kolkman 
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Scheepje Pasen 2023: Sluit aan! 
Dòòr de Stille Week kom je bij Pasen. Eerst de stilte, de inkeer – dan het 

Feest! Een nieuw begin, feestelijk en triomfantelijk. Met licht, muziek en 

ook: verwondering.  

Verwondering over een nieuwe wereld die zich presenteert. Een wereld 

waar je in mag geloven, maar die je ook zelf moet bouwen. Vanzelf gaat het 

niet! 

Nu is bouwen bij uitstek een groepsactiviteit.  

Daarom de oproep: Sluit aan!  

En niet uit…… 

 

Op naar Pasen! En verder! 

Bij de diensten, Overzicht vieringen 
Elke zondag om 10 uur is er een eucharistieviering in onze kerk waarbij 

iedereen van harte welkom is. Achterin de kerk staan deurwachters om 

boeken uit te delen en u wegwijs te maken. Wie gedoopt is, en wie de 

gebeden eerbiedig mee zegt, is van harte welkom om de heilige communie 

te ontvangen. Hieronder staat een overzicht van de bijzondere diensten. 

Palmpasen    Zondag 2 april    10.00 uur  

Met aansluitend een gezellig samenzijn in het Verenigingsgebouw. 

Uitreiking van de palmtakken en processie met deze takjes. 

Witte donderdag   Donderdag 6 april  19.30 uur 

We herdenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen.  

Goede vrijdag    Vrijdag 7 april    15.00 uur 

Lezing van de Passie, de gebeden voor de kerk en de wereld en de 

Kruisverheerlijking. In stilte verlaten we de kerk….. 

Paaswake    Zaterdag 8 april   21.00 uur 

Het binnenbrengen van de Paaskaars, ontstoken aan het Paasvuur. De 

muziek gaat weer spelen, we gedenken feestelijk de opstanding!   



9 
 

Pasen    Zondag 9 april   10.00 uur  

Hoogfeest van Pasen, viering van de Eucharistie. 

Bevrijdingsdag   Vrijdag 5 mei   20.00 uur 

Bevrijdingsconcert met Zweeds mannenkoor uit Kullavik, westkust van 

Zweden 

Hemelvaart   Donderdag 18 mei   10.00 uur 

Viering van de Eucharistie. 

Pinksteren   Zondag 28 mei   10.00 uur 

We vieren Pinksteren met de doop van Emma en het herdenken van het 30 

jarig huwelijk van de opa en oma van Emma! Een heel bijzonder 

herdenken! 

 

Viering in de Prins Hendrik Stichting  

30 maart, 24 mei 14.30 uur 

Donderdag 30 maart is een ‘gewone’ viering, maar 

wel net zo feestelijk als altijd.  

Maar 24 mei is een bijzondere gelegenheid: dan 

nemen we na 18 jaar afscheid van ds. Saskia 

Ossewaarde. Voor velen een bekend en vertrouwd 

gezicht in ons dorp. Saskia gaat met emeritaat en 

dus een nieuwe levensfase in. 

Wij wensen haar en haar man Egbert alle goeds!  

pastoor Joke Kolkman 

  

Thema-avonden 
Voor deze uitgave van het Scheepje werd voorgesteld het thema “Sluit 

aan” te gebruiken. Dat is een mooi thema en tegelijk een goede oproep aan 

u die dit leest. 
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Kort in het nieuwe jaar werden verschillende goede voornemens met 

elkaar gedeeld. Om er enkele te noemen:  

- duurzamer leven 

- opruimen 

- reizen 

- iets nieuws leren. 

En bedenk dat het nooit te laat is voor een goed voornemen. U kunt er elke 

dag mee beginnen       

 

Op 28 februari kwamen we in klein gezelschap bij elkaar om te praten over 

het fenomeen Hongerdoek. We hadden een aantal exemplaren op doek en 

op papier te leen van de RK-kerk.  Afbeeldingen over het leven en de 

zorgen in het dagelijks leven anno 1994 op doek geschilderd. De zorgen en 

problemen over de mensheid en de wereld van toen passen naadloos in de 

huidige tijd. Geeft ons dat hoop? Of juist niet? Leren we er wat van?  

Informatie via internet →:Het gebruik van hongerdoeken (in het 

Latijn velum quadragesimale) stamt uit de Middeleeuwen.  



11 
 

Tijdens de vastentijd hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar 

te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om te bidden en tot 

inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de 

Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van 

Jezus. Vanwege de Vastentijd en het daarmee gepaard gaande 

hongergevoel, kwam de benaming hongerdoek in zwang. Na de Reformatie 

(16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.  

 

Dinsdag 21 maart kwam onze bisschop vertellen over zijn bezoek aan en 

ervaringen in Rome. Deze oecumenische avond mocht zich verheugen in 

een mooie opkomst! Vanuit de RK-kerk en de PKN was er een afvaardiging 

gekomen, maar het merendeel was toch vanuit onze parochie. De bisschop 

kan helder en boeiend vertellen en deed dat ook deze avond. Precies dat 

alles weergeven, dat lukt me zo niet. Een en ander over het onderwerp (de 

bezinning van de RK-kerk op synodaliteit) is ook via youtube en diverse 

websites te bekijken. De rode draad: 

‘Samen Op Weg’ geeft ons hoop dat 

ooit de verschillende kerken een 

eenheid kunnen vormen met behoud 

van eigen verantwoordelijkheid. 

Maar, zo gaf onze bisschop aan, 

hoewel deze paus staat voor meer 

openheid in de RK-kerk, is er daar ook 

een sterke tegenbeweging. Toch blijft 

het hoopvol; en met de hoop in ons 

hart en geest beëindigden we de 

avond met dank aan onze bisschop en 

aan allen die gekomen waren.   

Op 28 maart onder leiding van stagiaire Marian Geurtsen een avond om te 
praten over bidden. Deze avond moet nog plaatsvinden als ik dit schrijf en 
is voorbij als u dit leest. Misschien bent u er geweest en hebt u nieuwe 
inspiratie tot gebed opgedaan? Of hebt u verteld hoe u in uw eigen leven 
gebed een plaats geeft? Als we het Onze Vader bidden, beseffen we dan 
ook goed wat en waarvoor we bidden? 
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Voor de komende tijd bent u ook van harte welkom op onze volgende 

avonden: 

 

Op 9 mei komt onze medeparochiaan Cock Vos vertellen over symboliek in 

het Christendom. Hij laat ons 

afbeeldingen zien en zal daar 

het een en ander bij vertellen. 

Cock heeft een cursus over 

symboliek gevolgd en voor 

vanavond richt hij zich bij ons 

op Bijbelse voorstellingen. Zie 

hier een voorbeeld. U komt 

toch ook? 

 

 

Op 30 mei besluiten wij dit seizoen met een muziek/gedichtenavond. U 

kunt op deze avond zelf muziek op cd  meenemen en eventueel vertellen 

aan de anderen waarom u geraakt bent door dit lied of deze muziek. Of als 

u een gedicht wilt delen met ons, dat kan ook op deze avond. De ervaring is 

dat dit een heel verrassende avond kan zijn met heel verschillende inbreng. 

 

Sluit u zich bij ons aan? Zonder u zijn de avonden minder geslaagd! 

 

En: Hebt u een onderwerp waarover u zelf eens wilt komen praten of een 

onderwerp waarover u meer informatie zou willen krijgen, laat het ons dan 

weten. Dan gaan wij ons best doen om dat te organiseren.  

 

Hartelijke groet, 

werkgroep thema-avonden, 

Pastoor Joke Kolkman 

Ineke Schenk 

Bob Kos 

Trees Visser-Groot (coördinatie)  
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Veertigdagentijd 2023 
 

Zoals gewend ook dit jaar de 

vastenmeditaties in de Protestantse Kerk 

op de hoek van Voorstraat en 

Trompstraat. 

Vijf woensdagavonden, tot en met 29 

maart 

Het thema: Gij zijt…… 

Medewerkenden komen uit de drie 

kerken, uit elke kerk twee personen, 

voorgangers en leken. 

De lezingen zijn dit jaar genomen uit het 

evangelie naar Matteüs: 

Zout der aarde; Zuurdesem; 

Mosterdzaadje; Licht der wereld; en Vruchten van de boom. 

 

Op 22 maart was het de avond van Licht der wereld. 

Dominee Saskia Ossewaarde hield de overweging. Er werd niet alleen naar 

haar geluisterd! 

Zij vroeg organist Leen Koning een melodie te spelen. Na enkele noten 

werd de melodie herkend: Jezus zegt tot mij……… De aanwezigen waren 

hun zondagschool- of kinderkerktijd nog niet vergeten. Er werd uit volle 

borst meegezongen. 

 

Voor Dominee Saskia was het de laatste maal dat zij aan de 

Vastenmeditatie meewerkte. 

 

De collecteopbrengst gaat dit jaar naar een project, gekozen door de 

Protestantse diaconie, in Moldavië.  

Voor wie misschien niet kon komen, maar wel mee wil doen aan de 

vastenactie: maak dan een gift over naar NL24RABO.03157.027.10 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Egmond, o.v.v. Vastenproject.  
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Kerkkoor 

 

Vastentijd 2023. We naderen de Goede Week en daarmee ook Pasen. Het 

koor is druk aan het repeteren voor al deze dagen. 

Na Kerstmis en de Lessons & Carols zijn we het Nieuwe Jaar 2023 begonnen 

met het feest van Driekoningen en Maria Lichtmis, waar we de Kersttijd 

mee afsloten. 

Voor zo goed als iedereen op ons koor allemaal bekende kost. In de 

jaarvergadering, die we dit keer op 1 maart hielden, is gememoreerd, dat 

de meeste leden al heel lang lid zijn. Neeltje Gul, Simone Buis, Hanny 

Dekker, Nelly Zwart en schrijver dezes vieren dit jaar hun jubileum. 

Respectievelijk van 80, 60, 40, 40 en 25 jaar lid van het koor.  Waarbij 

aangetekend, dat Neeltje Gul erelid is, maar de laatste tijd door lichamelijk 

ongemak niet meer zingt. De gemiddelde leeftijd van onze koorleden is tot 

ongeveer 73 gestegen!  

Hoog tijd voor nieuw bloed zou je zeggen, maar dat lijkt zich helaas niet aan 

te dienen. Ik heb de voordelen al zo vaak genoemd: de gezelligheid, het 

gevoel dienstbaar te zijn, het afwezig zijn van dwang, goed voor de 

gezondheid en vooral dat het leuk is vaak mee te zingen!  

Kortom sluit je aan! 

Maar al mijn pleidooien ten spijt: het loopt niet storm met nieuwe leden. Er 

is nu wel een nieuw koorlid bij ons gekomen: Jack Gouda, die door Jaap van 

harte welkom werd geheten. 

Op dezelfde jaarvergadering is een nieuwe voorzitter gekozen. Jaap Dekker 

gaf de voorzittershamer over aan Gerrit Gravemaker.  



15 
 

We wensen Gerrit natuurlijk veel 

succes in zijn nieuwe functie en Jaap 

wordt bedankt voor zijn jarenlange 

voorzitterschap. 

We zijn op weg naar de Goede 

Week. Die begint met Palmpasen, 

waarop gevierd wordt, dat Jezus 

Jeruzalem in trok op een ezel. Waar 

Hij ging werd de weg bezaaid met 

kleding en palmtakken, terwijl de mensen langs de weg Hosanna riepen en 

Hem als een koning binnenhaalden. 

Tot zover het bekende Bijbelverhaal. Ik vraag me dan toch af, waarom ging 

Jezus daar naar toe. Volgens sommige theologen kwam Hij er als pelgrim, 

omdat het tegen Pasen was, de feestdag van de joden, die de uittocht uit 

Egypte vierden.  

Er kwamen toen veel pelgrims naar Jeruzalem, die gewoonte getrouw een 

lammetje meenamen als offerande. Pelgrims, die van ver kwamen, hadden 

geen lammetje mee, maar kochten die ter plekke. Ze hadden vreemd geld 

bij zich, dus al ze wilden betalen voor het lammetje gingen ze eerst hun 

geld wisselen. Vandaar dat op het plein in de tempel veel geldwisselaars 

zaten en andere kooplui, die een graantje mee probeerden te pikken.  

Zo kwam het tot de tempelreiniging door Jezus, vlak nadat hij de stad was 

binnengetrokken. 

In de kerk wordt na het uitreiken van de palmtakken (buxus meestal, bij 

gebrek aan palmen in Nederland) een processie door de kerk gelopen. 

Dit is dus binnen in de kerk. In Spanje waar de Semana Santa, de Goede 

Week, het grootste feest van het jaar is, zijn die processies wel anders. 

Iedere wijk van een stad heeft zijn eigen buurtvereniging, die zijn eigen 

processie organiseert. En dat zijn er vele. Op de foto een processie voor 

Palmzondag. Ze lopen van de kerk door de stad, en weer terug naar de 

kerk. 
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Nederland heeft natuurlijk wel zijn eigen gebruiken. Zoals de versierde 

Palmpasen stok, door kinderen zelfgemaakt en meegenomen naar de kerk 

en van de kerk naar 

huis. Er is ook een liedje 

over Palmpasen: 

palm palm pasen 
hei koerei 
over enen zondag 
krijgen wij een ei 
één ei is geen ei 
twee ei is een half ei 
drie ei is een paasei! 
 
Kees Visser 

Ook om mee te zingen…. 
Het lied op het Verenigingsgebouw 

In Egmond aan Zee zijn veel huizen van steen, 

die rondom de kerk staan te schuilen; 

Maar zóó als het onze, zóó is er niet één; 

We willen het daarom niet ruilen.  

Refrein: 

Dat is ons gebouw met z’n vrolijk rood dak, 

Dat roept ons: “komt binnen, niet dralen, 

Bij mij ben je thuis en op je gemak; 

Kom ééns, en je komt meerd’re malen. (bis) 

Als ’t wintert aan ’t strand, ’t seizoen is gedaan, 

En ’t leeg is in straten en sloppen, 

Wil dan eens naar de Julianastraat gaan, 

Op nummertje drie moet je kloppen.  Refrein: 

Daar in ons gebouw rept zich breipen en naald 

van vrouwen, zoo ouden als jongen. 

Daar huist “Vroom, Vrij, Blij” en wordt koffie gemaald 

En menig mooi liedje gezongen.  Refrein: 
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Zweeds wittebrood na de bevrijding, wie heeft het 

geproefd?  

Begin mei komt een mannenkoor uit Zweden een paar dagen naar Nederland om ons 

land te zien en te zingen. Zij zijn het koor van de Zweedse Lutherse Kerk in Kullavik, 

een plaats aan de westkust van Zweden. Een van de leden is Nederlander, dus het 

contact is gemakkelijk 

gelegd. 

Op 5 mei zijn ze in Egmond 

en ze willen graag voor ons 

en met ons zingen.  

We hebben een 

programma gemaakt met 

enkele psalmen uit het 

Zweeds kerkboek, 

afgewisseld met enkele 

liederen voor samenzang 

en liederen door ons 

kerkkoor gezongen. 

Tussendoor zijn er gebeden en gesproken teksten die passen bij die bijzondere dag 5 

mei.  

En dan dat wittebrood?  

Na de bijeenkomst gaan we samen naar het Verenigingsgebouw. De Zweden hebben 

ons beloofd hun wittebrood mee te nemen, wij zorgen voor koffie en thee, en wellicht 

nog wat meer muziek.  

Aanvang 20 uur, toegang gratis met een schaal bij de uitgang.  

We zien er naar uit deze Bevrijdingsdag met onze gasten te vieren.  

Pastoor Joke Kolkman 

Sea Singers 

Na de participatie in de Nine Lessons en Carols, een dienst die op vrijdag 30 december 

2022 plaats gevonden heeft en die zeer geslaagd was, zijn we niet de winterslaap 

ingegaan. 

Op 5 maart, de verjaardag van de dirigent zongen de Sea Singers tijdens de kerkdienst. 

Iedere maandag, met uitzondering van de eerste maandag van de maand, wordt er 

gerepeteerd voor nieuwe “evenementen” 

In de agenda voor de komende periode staan: 



18 
 

• Diensten in de Prins Hendrik Stichting op 

o 30 maart 2023 

o 24 mei 2023 

• Misschien een gospelsong af en toe 

• De gospelinstuif tijdens de braderie 

o 8 juni 2023 

De gemiddelde leeftijd van het koor is drastisch gedaald door de komst van drie 

nieuwe leden die de AOW-leeftijd nog (lang) niet bereikt hebben. 

Als je zingen ook leuk vindt en je hebt maandagavond geen andere verplichtingen, 

kom het eens proberen. Doe mee, ook als je jong bent. 

Het zingen begint om 19:30 uur.  

Om ongeveer 20:15 uur is er een koffie/thee pauze. Bij de koffie/thee wordt vaak 

getrakteerd. 

Je weet niet hoe vaak mensen jarig kunnen zijn. 

De koffie/theepauze is ook open voor oud-leden en anderen die trek in een bakkie (en 

zin in een praatje) hebben. 

En misschien vind je zingen ook leuk  

Om ongeveer 20:30 uur gaat het koor weer aan de slag. 

Kom eens kijken, Sluit je aan! 

Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie 

Zondag 8 januari 2023: Aardappel – Preisoep 
Zondag 8 januari, een stevige wind, een afgesloten 

dorp, veel dranghekken op de weg, stemmen en muziek 

schallen uit de luidsprekers, beslist geen volle kerk, 

rookwolken door de Voorstraat. De tweede zondag van 

januari, dus “De Halve Marathon van Egmond”. 

Dat wil zeggen dat er veel mensen in het dorp zijn, 

vooral op de Boulevard. Veel lopers, maar zij komen 

vaak met de pendelbussen en gaan direct na het lopen 

met die bussen terug. 

We treffen ook veel wandelaars in de Voorstraat aan. 

Maar die rook door de Voorstraat? 
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Zaterdagmiddag zijn enkele kilo’s aardappelen geschild en in stukjes gesneden, de 

preien liggen in de emmer en de Maggie goudbouillonblokjes zijn ook aangeschaft 

evenals de kartonnen bakjes en houten lepels. 

Bob Kos bezit een Duitse mobiele veldkeuken 

met de bijnaam ‘Goulash Kanon’ of ‘locomotive 

à soupe’. 

Tijdens de kerkdienst werd het vuur 

opgestookt, de aardappels gekookt, de prei 

gesneden en erbij gedaan en de verdere 

ingrediënten toegevoegd, de menuplank 

beschreven….. 

 Zelfs een pinapparaat was 

georganiseerd. 

Toen de soep uitscheppen!       

Smaakte heerlijk. 

Met dank aan kok en kassier. 

 

 

Feest Tera 70 jaar 
Mijn 70ste verjaardag wilde ik als 
gelegenheid 'gebruiken' voor een paar 
'doelen', in diepe dankbaarheid dat ik 
'nog leef' en al 28 jaar in onze OKKerk en 
parochie mag 'thuisvoelen'. 
 

i In de kerk.... 

Aardappel-Preisoep 

Vrijwillige Bijdrage 

(2,50?) 

Koffie 

beker (1,50) 
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Allereerst, heb ik mijn vrienden/medezusters en -broeders, van 
veraf  (Duitsland en de Benelux) en dichtbij, uitgenodigd om in onze H. 
Agnes parochie de 5 maart zondag ochtendviering te komen vieren, waar 
de wonderbaarlijke lezing van de Verheerlijking ('transformatie') op de 

Berg centraal stond.   
Door 'Lockdowns' en meer heb ik mijn vrienden 
sinds jaren --en zij elkaar --niet kunnen 
ontmoeten.  
Heerlijk was het met velen samen--mensen van 
allerlei geloofsovertuigingen, of niet-- in onze 
verwelkomende, open en warme parochie, het 
leven te 'vieren': een 'ontmoetings- en 
verbindingsmoment', met gebundelde intenties, 
liederen en licht voor Wereld Vrede. 
Met ons Kerkkoor en het Sea Singers Gospel 
koor zongen bezoekers meteen voluit mee, en 
de aanwezige kinderen die met Marian 
Geurtsen en Astrid de Groot aan de kinderkerk 
meededen, hebben al gevraagd wanneer zij 
weer mogen komen!  
Aan het eind, na alles die we gevierd hadden, 
ook bemoedigd door de vertaalslag in de preek 
van Pastoor Joke, hadden we allemaal wel 
moeite 'van de berg af te dalen' en weg te 
moeten gaan, echter hebben we de liefde en 

vrede met ons overal meegenomen.   
 
Ernaast, had ik als 'cadeautip' donaties voor ons 
OKK historisch kerkgebouw onderhoud (bijv. de 
klokken, toren, plafond en muren) gevraagd, en 
daarvoor zijn we dankbaar. 
Onze pastoor Joke dacht zelf aan een tweede 
collecte doel, waarmee onze medezusters 
wereldwijd erg blij zijn:  
Zr Marta en onze SFCCs in Kenia, Oost Afrika, zijn 
ontzettend dankbaar voor de € 2000 (die wij 5 
maart in de collecte en daarna met aparte giften 

ii  Het werk aan de school 
kapel is al begonnen! 

iii In Zuiderduin.... 
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opgebracht hebben) voor hun training centre en opleiding tot zelfred-
zaamheid, in verband met het bijbouwen van een meditatie/spirituele 
ruimte: door de studenten zelf aangevraagd!  
Wetend dat elke euro op dit moment de waarde van 10-12 euro daar in 
Kenia is, betekent dit bedrag des te meer in uitwerking. 
 

Toelichting over de afkorting SFCC 
SFCC= Sisters For Christian Community. (niet van, bij, 
met, maar voor) Voor 'Community' building inzetten, 
waar ook ter wereld wij ons bevinden. 
Tijdens het Tweede Vaticaans concilie is onze 
congregatie in beginsel tot stand gekomen, door 
Zr Lillanna Kopp, stichteres, uitgenodigde deelnemer 
aan die concilie in Roma.  SFCC is 'officieel' sinds 
1970.   
Onze geloftes zijn de traditionele 3, met een nieuwe 
interpretatie: 
Gehoorzaamheid als ‘Gehoor-geven-aan’, 24/7,  een 
luisterend oor en hart! Dat mensen zich gezien en gehoord voelen. 
Kuisheid als ‘onvoorwaardelijk liefde’ (en als dat niet mogelijk lijkt, dan 
‘respect’),                                    
Armoede als het inzetten van geheel ons levens en talenten, omwille van 
vrede & verzoening, waar wij wonen en werken.  Schouder aan schouder 
naast de medemens in de maatschappij waar wij ons in bevinden, dat wil 
zeggen, verantwoordelijk voor eigen woning, onderhoud, belastingen 
betalen, etc.  

En nog een kern punt in SFCC (en BFCC, en inmiddels wereldwijd Affiliates –
dat wil zeggen ook getrouwde, gescheiden, et alia mensen sinds 2001 
volledige 'members' kunnen worden) is, dat ALLE beslissingen gebeuren 
in volledige collegiale consensus, anders wachten we. Want voor ons is de 
groep als geheel en onze gelijkwaardige verbinding belangrijker dan A of B 
punt ter discussie.                                                                                                    
Velen van jullie waren er toen bij in 2001, hier in onze OKKerk en in Hotel 
Zuiderduin tijdens onze Internationale Assembly.  2400 mensen, 
vertegenwoordigers van elk continent waren hier!                                              
Last but not least voor nu, er is geen hiërarchie!   Mijn rol als 'moeder 
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overste' is vertaald tot RCC=Regionale Communicatie Coördinatrice  voor 
de Benelux Regio.  Mijn taak is niet 'control', maar 'care' en onze regionale 
communicatie te coördineren.   

Inmiddels hebben we 3 ICC's=Internationale Communicatie coordinatrice 
voor de SFCC, omdat we nu in 37 landen zijn en op elk continent wonen).   

Zie ook https://nl.sfccinternational.org/ 

 

Open Kerk 2023 op speciale dagen en in het 

zomerseizoen 

Met Open Kerk wordt bedoeld dat we met een aantal vrijwilligers de 
kerkdeur op speciale dagen en in het zomerseizoen overdag een aantal 
uren open zetten. Afgelopen tijd hebben we dat bijvoorbeeld ook op de 
dagen van de halve marathon en de wandelmarathon gerealiseerd.  

Wat een verrassende en verrijkende gesprekken hebben er plaatsgevonden 
en wat mooi om bezoekers over onze kerk te vertellen en over de 
oudkatholieke kerk in het algemeen. Zoveel mensen, ook uit het 
buitenland,  die niet weten van ons bestaan en zich daarover verbazen.  

Soms was het stilletjes aansteken van een kaarsje de aanleiding tot een 
heel persoonlijk gesprek met een van de vrijwilligers. En wat zo’n gesprek 
betekende voor de bezoeker was vaak op het gezicht af te lezen.   

In de toekomst willen we vaker de deuren open zetten. Ook misschien wel 
in de Goede Week, of spontaan op andere dagen. Daarvoor zijn ook 
vrijwilligers nodig. Wilt u zich aanmelden? Doet u dit dan via Kees of Trees 
Visser (072-5063712 / kees.treesvisser@quicknet.nl) . Dan krijgt u bericht 
wanneer er concrete plannen zijn en kunt u aangeven wanneer u 
beschikbaar bent.   

(n.b. op de braderieavonden is er een andere vaste groep die dan de 

kerkopenstelling verzorgt.) 

https://nl.sfccinternational.org/
mailto:kees.treesvisser@quicknet.nl
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Bidprentjes 

Beste mensen, 
We zijn  al geruime tijd bezig 
om een Egmonds 
bidprentjesarchief voor de 
oud- katholieke kerk samen te 
stellen.  Bidprentjes vormen 
een bron van informatie over 
Egmondse families en daarom 
willen we dit Egmonds 
erfgoed bewaren voor de 
toekomst.  
Hiervoor hebben we enige tijd 
geleden een oproep gedaan in 
’t Scheepje en hierop is daar 
een groot aantal mensen 
gereageerd. Helaas gebeurt 
het nog geregeld dat bidprentjes bij verhuizing of overlijden van ouders 
worden weggegooid of tussen het oud papier terecht komen. 
Misschien hebt u nog bidprentjes in oude kerkboeken of tussen de oude 
foto’s en wilt u ze afstaan. Dan zijn we u daar zeer dankbaar voor. U kunt 
contact opnemen met: 
Arend Blok,  
Julianastraat 20, 1931 CC Egmond aan Zee.  tel: 072.5064581 

Uit de oude doos 
In het verleden was er in De Oud-Katholiek plaats ingeruimd voor berichten 

uit de parochies. Geboorte, huwelijk en overlijden naast wat er zoal in de 

parochie voorviel en het Bondsleven. 

Ook de parochie van de Heilige Agnes kwam er regelmatig in voor. Hier 

onder de notities van de 1943. 

DE OUD-KATHOLIEK, 1943; 59e Jaargang 

Weekblad voor de OUD-KATHOLIEKE KERK in Nederland 
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27 Maart 1943 No. 7  

Kerkelijk Leven. Egmond aan Zee. H. Agnes. 

Gedoopt: te Alkmaar 4 Maart, Alie Kniertje, dochter van L.C. Vallentgoed en A. Glas. 

Bondsleven. Egmond aan Zee 

De afdeeling Egmond aan Zee van “Vroom, Vrij en Blij” vergaderde Maandagavond 15 

Februari in het Oud-Katholiek Vereenigingsgebouw. De secretaris bracht het 

jaarverslag uit, waarna hij eenige schetsen voorlas. Van de 20 nog in Egmond 

aanwezige leden waren er 13 ter vergadering aanwezig. 

10 April 1943 No. 8  

Kerkelijk Leven: Egmond aan Zee. H. Agnes 

Gedoopt: te Amsterdam, 21 Maart Kniertje, dochter van J. Visser en J. Visser; te 

Alkmaar, 22 maart, Jacob, zoon van J. de Graaff en G. Derks; te Alkmaar, 23 Maart 

Cornelis Albert, zoon van J. Dekker en P. Glas; te Bergen, 26 Maart, Albert, zoon van A. 

Van Pel en A.H. Henkel 

Huwelijksinzegening: 24 Maart, G. van der Pol en A. Blok. 

Bondsleven. Egmond aan Zee 

Op maandag 15 Maart kwam de afdeeling Egmond van “Vroom, Vrij en Blij” bijeen. 

Pastoor J.A.J. van Zanten sprak over het ontstaan van den vastentijd en zijn gebruiken 

en las daarna een schets voor. Een gezelschapsspel werd gedaan. Tot slot werd er nog 

wat gesjoeld. 

8 Mei 1943 No. 10  

Bondsleven. Jaarverslag 

over 1942 

Egmond aan Zee, “Vroom, 

Vrij en Blij” bestond uit 135 

jonge Oud-Katholieken (v.j. 

112). Er werden 9 

vergaderingen gehouden. 

Viermaal was er een 

feestelijke bijeenkomst. 

Buitendien vonden 22 

clubavonden plaats en 2 

wandeltochten. Met de 

vier plaatselijke vrouwenvereenigingen werd contact onderhouden. Besproken 

werden: “Gods bestaan”; “Waar Jezus geleden heeft”; “Kagawa, een sociale 
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voorvechter in Japan”; “ Geldverkeer per giro”, verder vonden enkele 

boekbesprekingen plaats. Een band werd opgericht en er werden enkele films 

gedraaid. 

22 Mei 1943 No. 11 

Kerkelijk Leven. Egmond aan Zee. H. Agnes. 

Gedoopt: 7 Mei, Petrus Leonardus, zoon van C. Zwart en N. Schreuder. 8 Mei, Joseph, 

zoon van P. Van der Pol en C.J. Blaauboer 

Bondsleven. Jaarverslag over 1942 

Heiloo, 38 Leden van “Vroom, Vrij en Blij” kwamen op 15 April samen in “De Rustende 

Jager”. De Bondsvoorzitter hield een lezing over: “Wat heeft de laatste Herderlijke 

brief ons jongeren te zeggen?”, waarop een aardige gedachtenwisseling volgde. 

Mevrouw Prins-Duinmeyer las het laatste gedeelte uit “Branding” voor. 

5 Juni 1943 No. 12 

Kerkelijk Leven. Egmond aan Zee. H. Agnes 

Gedoopt: 23 Mei, Maria Cornelia, dochter van W. Prins en A. Sloot. 

Huwelijkswijding: 19 Mei, Cornelis Zeylenmaker en Theodora Cornelia 

Nieuwenhuyzen. 

Alle hens aan dek! 
Best veel werk, zo’n parochie! Beetje te veel voor één pastoor! Daarom de 

vraag: wie helpt? 

In alle ‘Blauwe Scheepjes’ heeft deze vraag gestaan.  

De parochie overeind houden is een opdracht voor ons allemaal! Dus als 

we het leuk willen maken met z’n allen, moeten we er allemaal wat aan 

gaan bijdragen! Snel! Sluit je aan! 

Agenda 
Datum, tijd Wat Waar 
28 maart, 20.00 uur Thema-avond “Gebed” Verenigingsgebouw 

29 maart, 19:30 uur Vastenmeditatie Protestantse Kerk 

30 maart, 14:30 uur Viering Prins Hendrik St. 

2 april 2023, 10 uur Palm Pasen Kerk 

6 april, 19:30 uur Witte donderdag Kerk 
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Datum, tijd Wat Waar 
7 april, 15:00 uur Goede vrijdag  Kerk 

8 april 2023, 21 uur Paaswake Kerk 

9 april 2023, 10 uur Hoogfeest van Pasen Kerk 

5 mei 2023, 20 uur Bevrijdingsdag,  
Zweeds koor 

Kerk,  
Verenigingsgebouw 

9 mei 2023, 20 uur Thema-avond Symboliek Verenigingsgebouw 

18 mei 2023, 10 uur Hemelvaart Kerk 
24 mei, 14:30 uur Viering, afscheid ds 

Saskia Ossewaarde 
Prins Hendrik St. 

28 mei 2023, 10 uur Pinksteren, doop Kerk 

30 mei 2023, 20 uur Thema-avond muziek, 
gedichten 

Verenigingsgebouw 

8 juni 2023, 19:30 u Gospelinstuif  Kerk 

3 juli 2023, 20:30 u Orgelconcert  
Martin Mans 

Kerk 

10 juli 2023, 20:30 u Orgelconcert  
Jochem Schuurman 

Kerk 

17 juli 2023, 20:30 u Orgelconcert  
Gijs Boelen 

Kerk 

24 juli 2023, 20:30 u Orgelconcert  
Gijsbert Kok & Roeland 
Kapaan (plus concert) 

Kerk 

31 juli 2023, 20:30 u Orgelconcert  
James Pollard 

Kerk 

7 augustus, 20:30 u Orgelconcert  
Sander van Marion, 
Gerrit Gravemaker, 
William Wijker 

Kerk 

14 augustus, 20:30 u Orgelconcert  
Wybe Kooijmans 

Kerk 

21 augustus, 20:30 u Orgelconcert  
Gerwin van de Plaats 

Kerk 

28 augustus, 20:30 u Orgelconcert  
Jaap Zwart 

Kerk 
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